Orde van dienst Eerste Kerstdag 25 december 2025 10.00 uur
PG Voorschoten

. Voorganger: ds. Hans Meijer
. Orgel en piano: Herman Lodder
. Cantorij o.l.v. Gertine Hoefnagel

Thema:
WE MOGEN VAN GELUK SPREKEN

Orgelspel voorafgaande aan de viering Variations sur 'In dulci jubilo’ -
Denis Bédard (*1950)

Binnenkomst ambtsdragers en voorganger
Voorafgaande aan de viering wordt gezongen: Lied 477 Komt allen tezamen
Welkom door de ouderling van dienst
DIENST VAN VOORBEREIDING

Stilte
Bemoediging, groet en drempelgebed

V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,

A. die hemel en aarde gemaakt heeft,

V. die trouw blijft tot in eeuwigheid

A. en niet loslaat wat zijn hand ooit begon.

V. 5] De Gezegende zij met u

A.él)'f JfJJJ

ook met u zij de Heer

V.: God geeft ons een hemels teken:
een kind dat mensen vrede geeft;
een mens in wie God vreugde heeft
en dat ons van geluk doet spreken.

Kind: God heeft het geluk op de aarde gebracht:
een ster is gaan stralen; een licht in de nacht.
Hij kwam als een kind, nog zo kwetsbaar en klein.
Hij is onze Redder, die bij ons wil zijn.

De vier adventskaarsen branden - de Kerstkaars wordt aangestoken

Zingen: ‘Mensen, ontwaak, groet feestelijk de dag’
uit Het liefste lied van overzee II, 41



1. Mensen, ontwaak, groet feestelijk de dag
waarop uw Redder in de kribbe lag.
Sta op voor dit geheim zo groot, zo diep,
waar zelfs de eng’lenmond van overliep.
Die kondigt nog de vreugdetijding aan
dat God zijn tenten bij ons op wil slaan.

2. Ooit raakten herders in de nacht ontsteld
toen daar een engel hun dit heeft gemeld:
Vrees niet, geboren is in deze nacht
een Redder waarop heel de wereld wacht.
Nu wordt wat God beloofde ook vervuld,
de aarde in een stralend licht gehuld.

3. Toen brak het licht over de aarde uit,
stroomde de hemel over van geluid.
Op volle sterkte zong het hemelkoor
en langs de luchten klonk het loflied voort,

het lied dat eeuwig juicht om Gods beleid
van alom vrede en menslievendheid.

Inleiding bij deze viering

Gloria: Lied 472: 1, 2, 3 Hoor de herders, hoe ze hem loven
Kerstproject kindernevendienst ‘De geluksbezorger’
Kerstprojectlied:

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?

Wij horen in verhalen

dat God dichtbij zal zijn.

De herders in het donker,

zij kregen het bericht:
Vandaag gebeurt het wonder,
de wereld wordt weer licht.

de kinderen gaan naar de kinderdienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de Eerste Kerstdag
De cantorij zingt ‘The Nativity Carol’ (John Rutter, ¥1945)

Profetenlezing: Jesaja 52: 7-10 (uit de Naardense bijbel)

Zingen: Lied 473: 1, 3 Er is een roos ontloken

Evangelielezing: Lukas 2: 1-20

Zingen: Lied 499: 1, 2, 3 Nu gaat de hemel open



Overweging WE MOGEN VAN GELUK SPREKEN

Orgelspel How beautiful are the feet (Messiah) -
Georg Friedrich Handel (1685-1759)

Zingen: Lied 498 Betlehem, o uitverkoren stad
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden, afgewisseld met een gezongen acclamatie:
Lied 368 c Doe licht over ons uw aangezicht

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 481 Hoor, de engelen zingen de eer
Zending en zegen

We beantwoorden de zegen met: ‘Ere zij God’

Orgelspel Noél de la Haute-Normandie -
Jean Bouvard (1905-1996)



