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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel: J.S. Bach, ‘Wer nun den lieben Gott lässt walten’ 
                 BWV 649 en 642 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
  
Drempelgebed    
Voorg.: God, Kracht om te leven,  
  de kerkdienst is begonnen,  
  wij zijn gekomen naar de kerk. 
K.  En we geloven dat U ook bij ons bent. 
  Wij vertrouwen op U. 
V. Er is veel wat ons bezighoudt 

dingen waar we blij mee zijn,  
een baby’tje dat geboren wordt, een jarige oma,  
en dingen waar we verdrietig over zijn en  
waar we steeds aan moeten denken. 

K.  Geef ons daarom rust in onze gedachten,  
  wees bij ons, met uw zorg en bescherming 
V.  Dat we zo een goede dienst hebben met elkaar 
Allen:  Amen   
 
Zingen:  Liedboek 276 ‘Zomaar een dak’ 
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Psalmgebed: Ps 122 uit Psalmen Vrij, Huub Oosterhuis 
 
Psalm 122  
Klaarwakker en opgetogen 
was ik toen ze me riepen: 
wij gaan naar het Huis van je weet wel. 
En nog even, en mijn voeten 
staan in jouw poorten, Stad! 
 
Jeruzalem, hoge veste, 
huizen schouder aan schouder 
hecht gevoegd, één geheel 
daarheen de stammen, de twaalf 
de stammen van God die Ene 
om te getuigen van Hem 
dank te betuigen zijn Naam 
daar staat de Stoel van het Recht 
daar staat de Tafel der Armen. 
 
Deze stad moet vrede, 
vrede binnen haar muren 
en buiten rondom in de velden. 
Stad van Vrede, zwart profiel 
tegen oplichtende hemel. 
 
Omwille van heel de wereld 
zeg ik: vrede voor jou. 
Omwille van onze kinderen 
zingen wij: vrede voor jou. 

 
Huub Oosterhuis – 150 psalmen vrij, Uitgeverij Ten Have, eerste druk 2011 

 
Kyriëlied: lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’ 
Cantorij vers 1 en 3, allen vers 2 en 4 
 
De wakkere wandelaar - met de kinderen      
 
Zingen:  projectlied vers 1 en 4 
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Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 
 
4. 
Een jonge man gaat ver van huis. 
Daar krijgt hij spijt, hij komt weer thuis. 
Zijn vader lachte en het is feest, 
hij is terug van weggeweest. 
 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Kijken naar het beeld 
 
Zingen: Lied 383 ‘Zeven is voldoende’ 
 
Schriftlezing: Lucas 15, 11- 32 
 
Zingen: Lied 896 ‘Wie heeft zijn geld verloren’ 
Cantorij vers 1, 3, en 6 , Allen vers 2, 4, 5 en 7 
 
 
Overweging 
 
 
 
Cantorij: Ubi Caritas, O. Gjeilo 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregatie nos in umum Christi amor. 
Exsultemus et in ipso jucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus sincero.  
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Vertaling: 
Waar liefde is, daar is God.  
De liefde van Christus heeft ons verenigd.  
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.  
Laat ons de levende God vrezen  
en met een oprecht hart liefhebben.  
 
Dienst van de Tafel 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
 
Mededelingen, Collectes:  
De eerste collecte is bestemd voor kinderhuizen in Suriname 
De tweede collecte is bestemd voor kerkpastoraat 
 
Tafelgebed: ‘Gij die weet’ 

 
 

Voorzanger: 
Gij die ons denken peilt, en ieder woord naar waarheid schat,  
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 
Cantorij: 
Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart;  
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht;  
en niemand, of hij heeft een naam bij U. 
Voorzanger: 
en niemand valt, of hij valt in uw handen, 
en niemand leeft, of hij leeft naar u toe. 



 

 6 

 
Voorzanger:  
en niemand die de dood is ingegaan, 
keerde ooit teug, om ons van U te groeten. 

 
Cantorij: 
Maar soms herinneren wij ons een naam, 
een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van Uw kracht, 
Jezus v an Nazareth, een jodenman;
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Voorzanger: 
Hij was zoals wij zouden willen zijn: 
een mens van God, een vriend, een licht, een herder 
die niet te eigen bate heeft geleefd 
en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 
Cantorij: 
Die in de laatste nacht dat Hij nog leefde 
het brood gebroken heeft en uitgedeeld,  
en heeft gezegd: “neemt, eet , dit is mijn lichaam, 
zo zult gij doen tot mijn gedachtenis”. 

 
Voorzanger: 
Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 
dit brood en breken het voor elkaar; 
Cantorij: 
om goed te weten wat ons te wachten staat, 
als wij leven Hem achterna. 
Voorzanger: 
Hij was zoals wij zouden willen zijn: 
een mens van God, een vriend, een licht, een herder 
die niet te eigen bate heeft geleefd, 
en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 
Cantorij: 
Die in de laatste nacht dat Hij nog leefde 
het brood gebroken heeft en uitgedeeld,  
en heeft gezegd: “neemt, eet , dit is mijn lichaam, 
zo zult gij doen tot mijn gedachtenis”. 
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Voorzanger: 
Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 
dit brood en breken het voor elkaar; 
Cantorij: 
om goed te weten wat ons te wachten staat, 
als wij leven Hem achterna. 
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Bij de Tafel: Zangen van Zoeken en Zien, lied 644 ‘ Zo delen wij....’ 
 

 
 
Slotlied: LB 1014, Geef vrede door van hand tot hand,  vers 1,2,3 

 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 
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Orgelspel: Variaties op lied 383 ‘Zeven is voldoende’ van  
                  Folkert Grondsma 
 
 
 
U bent van harte welkom voor koffie, thee en limonade na afloop van 
de dienst. 
 
 
Meer informatie over onze gemeente en onze activiteiten kunt u 
vinden op onze website: www.dorpskerkvoorschoten.nl. U kunt zich hier ook 
aanmelden om onze wekelijkse nieuwsbrief, de Weekbrief, per e-mail 
te ontvangen.  
 
 
 

http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/

